Liturgie zondagavond 27 april 2025:; Ichthuskerk Alblasserdam, 18.00 uur.

Voorganger: ds. M.H. Vastenhout, Sliedrecht.
Organist: Evert Simons.

Broeders en zusters, met een beroep op Gods
barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend,
heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen.
Dat'is de ware eredienst die van u wordt gevraagd.

Romeinen 12:1

Welkom
Aanvangslied: Psalm 93 vers 1 en 4

1.De Heer is Koning, Hij regeert altijd,

omgord met macht, bekleed met majesteit.

Hij grondvest d’ aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

4.Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.

Tot sieraad is uw hoge heiligheid

en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Stil gebed, Onze hulp, Groet
Zingen: Gezang 169 vers 1, 4 en 6 ‘Zingt nu de Heer, stemt allen in’

1.Zingt nu de Heer, stemt allen in
met ons die God lofzingen,

want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.

Hij heeft het menselijk geslacht
in 't licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.



4.Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden,

hoe zou het ons vergaan, indien

Hij ons niet achterhaalde,

indien niet in de duisternis

het licht dat Jezus Christus is

gelijk de morgen straalde.

6.Zingt dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:

Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.

Hij riep ons uit de nacht in ’t licht
van zijn genadig aangezicht.

in Christus is ons leven!

Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezingen: Romeinen 12 vers 1-8 en Lucas 13 vers 18-21
Zingen: ELB 469 ‘Wil je wel geloven dat het groeien gaat’

Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.

Wil je wel geloven het begin is klein,

maar het zal een wonder boven wonder zijn;
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.

Wil je wel geloven dat je vrede wint,

als je vol vertrouwen leeft,zoals een kind.
als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.

Luisterlied: ‘Zo wil ik leven’
https://www.youtube.com/watch?v=embl6 kMk1s

Verkondiging
Zingen: Gezang 304 vers 2 en 3 ‘De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast’

2.De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;

een sterke hand, die nooit heeft misgetast,

blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant

de tegenstand.


https://www.youtube.com/watch?v=embl6_kMk1s

3.De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,

heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;

Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land

als Gods gezant.

Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 21 vers 3en 7

3.Al wat de koning had begeerd
van U, o God, was leven;

en Gij hebt hem gegeven

een leven dat de tijd trotseert,
een leven voor altijd

in onvergank’lijkheid.

7.Verhef U in uw kracht, o Heer,
toon uw geducht vermogen

aan sterfelijke ogen.

Wij willen zingen tot uw eer,
willen uw wondermacht
lofzingen dag en nacht.

Gebeden
Collecten
Slotlied: ELB 390 vers 1, 2 en 5 ‘Maak ons tot een stralend licht’

1,Maak ons tot een stralend licht
voor de volken,

een stralend licht

voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet

wie haar het leven geetft.

Laat het schijnen door ons heen.

2,Maak ons tot een woord

van hoop voor de volken,

een levend woord

voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet

dat U verlossing geeft.

Uw genade door ons heen.



5.En bouw uw koninkrijk

in de volken, uw wil geschied'

in de mensen om ons heen.

Tot de wereld weet

dat Jezus Christus heerst.

Bouw uw koninkrijk in ons.

Bouw uw koninkrijk op aard'legen

Zegen



